Zolang wij bang zijn is er oorlog

Zolang wij bang zijn dat wij niet goed genoeg zijn, zijn zij voor ons een bedreiging.

Zolang wij bang zijn dat er niet genoeg voor ons is, moeten wij ons dingen toe-eigenen ten koste van hen.
Zolang wij bang zijn dat onze ideeén er niet mogen zijn, moeten wij ons verzetten of slachtoffers zijn.
Zolang wij bang zijn dat zij met hun andere ideeén en behoeften ons geen levensruimte geven, moeten wij
hen bestrijden.

Bestrijden in onze gedachten.
Bestrijden met onze woorden.
Bestrijden door onze daden

Maar als wij ervoor kiezen voorbij onze angst te gaan en ons te verwonderen.
Zien wij onze eigen angst in hun ogen.

Horen wij onze eigen angst in hun woorden.

Zien wij dat hun daden er zijn om ons te weerstaan.

Zien wij in hen een andere wij.

Zien wij in hen andere schoonheid.

Schoonheid die ons verrijkt in plaats van bestrijdt.
Schoonheid die ons hart opent voor hen.

Schoonheid die ons hart opent voor onszelf.
Schoonheid die liefde laat stromen tussen hen en ons.

Liefde die zorgt dat wij niet tekortkomen maar verrijkt worden.
Liefde die zichtbaar maakt dat zij en wij, in onze eigen schoonheid, toch samen één zijn.
Liefde die maakt dat wij niet langer bang zijn.
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Zolang ik bang ben is er oorlog

Zolang ik bang ben dat ik niet goed genoeg ben, ben jij voor mij een bedreiging.

Zolang ik bang ben dat er niet genoeg voor mij is, moet ik mij dingen toe-eigenen ten koste van jou.
Zolang ik bang ben dat mijn ideeén er niet mogen zijn, moet ik mij verzetten of slachtoffer zijn.

Zolang ik bang ben dat jij met jouw andere ideeén en behoeften mij geen levensruimte geeft, moet ik jou
bestrijden.

Bestrijden in mijn gedachten.
Bestrijden met mijn woorden.
Bestrijden door mijn daden

Maar als ik ervoor kies voorbij mijn angst te gaan en mij te verwonderen.
Zie ik mijn eigen angst in jouw ogen.

Hoor ik mijn eigen angst in jouw woorden.

Zie ik dat jouw daden er zijn om mij te weerstaan.

Zie ik in jou een andere ik.

Zie ik in jou andere schoonheid.

Schoonheid die mij verrijkt in plaats van bestrijdt.
Schoonheid die mijn hart opent voor jou.
Schoonheid die mijn hart opent voor mijzelf.
Schoonheid die liefde laat stromen tussen jou en mij.

Liefde die zorgt dat ik niet tekortkom maar verrijkt word.
Liefde die zichtbaar maakt dat jij en ik, in onze eigen schoonheid, toch samen één zijn.
Liefde die maakt dat ik niet langer bang ben.

Ron Lazaroms
21 november 2012



